
‘Wolken’ van Lidie Bossen
Acryl en goudgouache op papier, 50x50 cm



If one knew oneself to be precious
One would guard oneself with care

The sage will watch over herself
In any part of the night.

Uit: Dhammapada, vers 157, vertaling Gil Fronsdal

Na een lang en rijk leven is van ons heengegaan onze geliefde

Jotika Hermsen
* Leesten, 29 juli 1932                     † Heino, 11 maart 2026 

Zij werd geboren als Jo, was franciscaans kloosterzuster Marie-Louise 
en cocounselingleidster Joke voordat zij in 1995 haar boeddhistische 

naam Jotika ontving. Jotika was oprichtster van en gaf leiding aan 
de stichting Sangha Metta.

Familie Hermsen

Stichting Sangha Metta

Meditatiegroep Heino

Vriendinnen en vrienden

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Jotika in het Afscheidshuus, 
De Haarstraat 18 in Heino. Dit is mogelijk op zondag 15 maart van 14.00 tot 16.00 uur, 
maandag 16 maart van 19.00 tot 20.00 uur of dinsdag 17 maart van 19.00 tot 20.00 uur.

De afscheidsviering is live online te volgen op donderdag 19 maart om 14.15 uur. 
Ga daarvoor naar https://media.plechtigheidonline.nl/login/code/A3DA-FX7K

Online condoleren kan via www.afscheid.eu/jotika-hermsen

In plaats van bloemen stelt Jotika een gift op prijs aan één van de projecten die zij 
een warm hart toedraagt, de nunnery’s in Myanmar. U kunt uw gift overmaken op 
NL49 TRIO 0391 1582 52, Sangha Metta, o.v.v. metta-in-actie. 
Ter plekke is een danabox aanwezig. 

Correspondentieadres: uitvaartjotika@sanghametta.nl


